
Lied 

 
Vandaag brengen we de namen van de 
dopelingen in ons midden 
 
Welkom 
 
Kruisdagen 
 
Bidden om Gods nabijheid  
Zonder goede grond  
geen vruchten, 
zonder wortels geen stevigheid,  
zonder water geen leven. 
 
Wees Gij vaste grond van ons bestaan. 
Wees Gij vruchtbare aarde,  
kracht van leven. 
Wees Gij wassend water,  
vrede van ons hart. 
  
God, telkens weer gaat Gij op zoek 
naar hen die de weg kwijt zijn, 
die verloren lopen, niet meer meetellen. 
Gij blijft ons allen nabij, wie wij ook zijn. 

viering 
Zondag 5 mei 2024 

6e paaszondag B-jaar 
 
 

Leven Gevende Liefde 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wees hier bij ons, God,  
bron van alle liefde. 
Wees de warmte die uitstraalt  
naar elke mens hier en overal  
waar mensen nood hebben 
om meer mens te kunnen worden. Amen. 
 
Openingsgebed 
Heer onze God,  
keer op keer zaait Gij uw woord  
en geeft Gij het de dauw van uw genade. 
Laat mij mijn talenten met gulle hand  
uitzaaien in de akker van Uw wereld, 
zonder zekerheid van een grote oogst. 
Maak ons hart tot een gunstige bodem, 
open en ontvankelijk,  
voor elk woord dat van U komt.  
Wij vragen het door Jezus Christus. Amen. 
 
Lofprijzing 

 
Inleiding op de lezingen 
 
Eerste lezing    
 
 
 
 
Het verhaal van de zaaier    
Marcel Weemaes 
 
Zo gaat het met de zaaier. 
Hij betreedt het omgeploegde land 
en strooit zijn handen in de voren leeg. 
Geduldig gaat hij heen en weer 
en uit de zweepslag van zijn hand 
spreekt iets als het strelen van een wonder. 
 
De zaaier kijkt niet achterom, 
dat deed hij met het ploegen ook niet, 
maar als zijn armen moe zijn  
en zijn handen leeg, 
valt de avond over het land. 
Dan rust hij en vertrouwt 
dat alles zal gedijen. 



Dagen en nachten later gebeurt het wonder. 
Het zaad, verloren gewonnen gegooid, 
wordt door de voorjaarsregen  
en de zon gebroken, 
maar opnieuw geheeld 
en het gaat weelderig bloeien, 
door de wind, als door de goede geest,  
gestreeld. 
 

Iedere ochtend worden de halmen 
door zachte dauw gekoeld 
en in volle zomer worden zij rijp  
en glanzend goud. 
Dan is het tijd om gemaaid  
en gebonden te worden, 
tijd voor de dorsvloer, tijd voor de wan, 
tijd om brood te worden, warm en voedzaam 
op de tafel der mensen. 
 

Wondere weg van de zaaier, 
zijn handen moeten leeg. 
Wondere weg van het zaad, 
het moet gelaten sterven. 
 

Dat is de weg van iedere mens 
die anderen wil dienen. 
In het spoor en de groef van het zaad 
moet hij zichzelf verliezen en sterven. 
Dan wordt hij brood en zegen 
als de zomer komt. 
 
Tussenzang  

 
Hij gaat de weg van alle aardse dingen 
hij leeft het lot met hart en ziel,  
van alle stervelingen 
 
Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven, 
het kleinste zaad in weer en wind  
moet sterven om te leven. 



De mensen moeten sterven voor elkander, 
het kleinste zaad wordt levend brood,  
zo voedt de één de ander. 
 

En zo heeft onze God zich ook gedragen 
en zo is Hij het leven zelf  
voor iedereen op aarde 
 

Tijd voor de kinderen 
 

Evangelie   Johannes 15, 9 – 17   
  

Homilie 
 
Voorbeden  
Eén zandkorrel maakt de bodem niet,  
zandkorrels kunnen niet zonder elkaar.  
God, mogen de vele zandkorrels samen  
een vruchtbare en voedzame bodem maken 
waar de graankorrels  
warmte en kracht vinden om te kiemen. 

 

Eén regendruppel maakt geen regenbui, 
regendruppels kunnen niet zonder elkaar. 
Net zoals één zonnestraal  
ook niet de lente maakt. 
God, mogen de vele regendruppels  
en zonnestralen samen 
malse regen en nodige warmte geven  
zodat de planten welig tieren  
en sterken in weer en wind. 
God van leven en licht … 
 

Eén mens maakt de wereld niet, 
mensen kunnen niet zonder elkaar. 
God, mogen wij mensen,  
zoals de vele zandkorrels, 
de vele regendruppels en vele zonnestralen, 
samen gemeenschap vormen.  
Het maakt een wereld van verschil. 
We bidden vandaag in het bijzonder ook  
voor de leden L.G. en Ferm van wie we  
het voorbije jaar afscheid hebben genomen: … 
En we bidden voor wie een intentie 
werd gevraagd (…). 
Mogen wij blijvend verbonden leven met hen.  
God van leven en licht…  



Geloofsbelijdenis 
Ik geloof dat God van mij houdt 
in doodgewone dingen van het dagelijkse leven: 
 

in een bloem in het veld, 
in een glimlach van een kind. 
in een liedje dat me dromen doet  
of in de blik van een ander, 
in een gesprek met elkaar 
in al die kleine kansen van het leven. 
 
Ik geloof dat Hij in Jezus een weg toonde 
naar een wereld van echte vrede. 
 
Ik geloof dat zijn liefde sterker is  
dan mijn onmacht of onwil. 
Ik geloof dat Hij mij de kracht geeft  
om vrucht te dragen. 
De kans om iets te zijn voor anderen. 
 
Ik geloof dat de Heilige Geest ons helpt  
om de kansen te benutten voor het bouwen aan 
een betere wereld. 
 
Ik geloof dat wij er niet alleen voor staan.  
Dat wij door zijn Geest  
geïnspireerd worden om het beste  
van onszelf te geven. Amen. 
 
 
 
 
 
Offerande 
Wil je onze geloofsgemeenschap  
mee steunen?  
De misdienaars komen graag rond 
voor je bijdrage. Het kan ook  
via je bankapp. Dank je wel! 
 
Gebed bij brood en leven 
Voor het goede van de aarde danken wij U, 
uw mildheid tastbaar om ons heen: 
voor al wat ons gegeven is 
om van te genieten, om van te leven. 
Voor het graan op onze velden 
dat geoogst werd in toewijding en zorg 
om brood te worden, kracht voor onderweg. 
 

Voor het brood hier op tafel danken wij U, 
uw liefde tastbaar in ons midden, 
het werk van onze handen, gezegend, 
uw droom van toekomst elke dag. 
 

Voor de woorden die wij horen, danken wij U, 
uw taal van liefde om ons heen; 
voor alle waarheid ons gezegd, 
voor het vertrouwen, het protest, 
het hart onder de riem. 



Voor het hoogste woord danken wij U 
van heilige schriften en profeten, 
sprekend tot op vandaag, 
opdat wij doen en horen uw liefste wil: 
recht en vrede metterdaad. 
 
Gij hebt ons uw trouw toegezegd, 
Gij hebt ons uw Zoon gegeven, 
weg ten leven ons gewezen, 
uw eigen woord hier in ons midden. 
 
Voor de mensen om ons heen danken wij U, 
broers en zussen die ons gaande houden. 
Voor klein en groot zoals zij zijn: 
zoveel engelen van vriendschap,  
wijsheid en geduld. 
Voor Jezus van Nazareth danken wij U,  
mens naar uw hart, 
de Levende, uw liefde sterker dan de dood. 
 
Hij heeft ons aan elkaar gegeven, 
als  brood hier in ons midden. 
Wij danken U voor Hem, God, 
doe ons gaan op Zijn weg. 
 
Onze Vader 
 
Vredeswens  
Goede God, 
Ik houd van mijn ouders, 
ik houd van mijn familie, 
ik houd van mijn vriendjes en vriendinnetjes. 
Maar U God, U houdt van iedereen. 
Voor mensen is dat niet altijd zo gemakkelijk.  
Help mij om, ook als het moeilijk is, 
van heel veel mensen te houden. 
Dat vragen wij U in Naam van Jezus, 
die zelf ons de liefde voorgeleefd heeft. 
Zo kunnen we vrede brengen rondom ons. 
 
Inleiding op de communie 
 
Communie 
 



Een wens bij Wondere Ruimte 
 

 

 
 
 
Slotgebed 
God, U zorgt voor uw mensen, 
voor het water, bron van alle leven, 
voor het licht van de lente, 
het lied van een vogel, 
voor het kabbelen van de beek, 
het sap in de bomen, de dag en de nacht,  
de rust en de stilte, het leven en het sterven. 
We danken u voor uw liefde en voor 
onze aarde die wij mogen bewonen. Amen. 
 
Bezinningstekst vanwege  
de Landelijke Gilde 
 
Lied 
Liefde gaf U duizend namen,  
groot en edel, schoon en zoet,  
maar geen één die ’t hart der Vlamen, 
even hoog verblijden doet, 
als de naam, O Moedermaagd, 
die Gij in ons landje draagt, 
schoner klinkt hij dan al d’anderd’ren: 
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren 
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren. 
 
Waar men gaat langs Vlaamse wegen, 
oude hoeve, huis of tronk, 
komt men U, Maria, tegen, 
staat uw beeltenis te pronk, 
lacht ons toe uit lindegroen, 
bloemenkrans of blij festoen, 
moge ’t nimmer hier verand’ren: 
O Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren 
O Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

05 mei: Schoolfeest Heilig-Hartschool  
Eet je na de viering een kleinigheid mee? 
09 en 12 mei: 10u30: Bloemenverkoop  
tvv Welzijnsschakel Tereken – busuitstap 
viering met Rossenbergkoor olv Carlo Claes 
13 mei: 19u30: repetitie Taizéviering 
voor zang en muziek - Sint-Jozefkerk 
15 mei: 12u: Stiltecirkesl: herdenking Nakba:  
in 1948 waar Palestijnen verdreven werden naar Gaza 
en Westelijke Jordaanoever, Grote markt, Sint-Niklaas 
18 mei: 19u00: Taizéviering 
in de Sint-Jozefkerk 
19 mei: Pinksteren 
omhaling VZW Pastorale Animatie 
20 mei: 11u: Herdenking van WOI  
aan de kapel van Heimolen, daarna aperitief 
24 mei: 17u30 tot 23u: Rest Okan = Benefiet  
voor anderstalige nieuwkomers (Da Vincischool) 
24 mei: 19u30: filmavond Risen: 
Heilige Familiekerk: walter.vdbussche@telenet.be  
30 mei: 11u30: (G)orgelen met Hera Wyckers 
Sint-Nicolaaskerk 
30 mei: 20u: Tereken Overleg-t:  
agenda vind je op de infotafel in de kerk of via de 
nieuwsbrief of via: www.sintjozeftereken.be 
31 mei: van 15u30 tot 18u: buurtfeest Abingdon-
wijk: garageverkoop en gezelligheid 
01 juni: 10u: 1e communieviering 
Wie kan helpen om de receptie nadien? 
23 juni: 10u30: dankviering  
voor het voorbije jaar. 
 

05 oktober: parochie-ontmoetingsdag Tereken! 
Dit jaar geen parochieweekend, wel één dag  
in de regio van Sint-Niklaas. Hou zeker al vrij! 
12 oktober: Taizéviering 

Risen 
We volgen het verhaal van  
de kruisiging, verrijzenis  
en hemelvaart van Jezus,  
gezien door de ogen  
van de Romeinse centurion. 
Einde voorzien rond 22.30 
walter.vdbussche@ 
telenet.be. 


